Hoe kan ik mijn dank betuigen

voor al wat de Heer mij gaf.

(psalm 116)

Eerwaarde Heer

geboren te Oosterzele op 13 februari 1944
en godvruchtig overleden te Gent op 5 augustus 2021
Priester gewijd op 6 juli 1968 te Oosterzele
Studies theologie KU Leuven (1971)
Onderpastoor Sint-Eligius te Gentbrugge (1971)

Professor en geestelijk directeur van het Grootseminarie te Gent (1972)
Leraar aan het Technisch Instituut Sint-Antonius te Gent (1972-1973)
Onderpastoor Sint-Antonius te Gentbrugge (1974)

Proost Christelijke Arbeidersbeweging ACW arrondissement Sint-Niklaas (1978)
Pastoor-deken van Onze Lieve Vrouw Temse (1986)

Pastoor Temse Velle St. Joseph (2003), Temse Hollebeek Christus Koning en
Steendorp St. Jan Evangelist (2010)

Pastoor Kruibeke Onze Lieve Viouw ten Hemelopgenomen,

Bazel St. Petrus en Rupelmonde OLV Bezoeking (2016)

Hij kreeg eervol ontslag op 31 mei 2018

De plechtige eucharistieviering zal volgens de nu geldende maatregelen

in beperkte kring plaatsvinden.

Overeenkomstig de wens van EH. Julien is zijn lichaam afgestaan

aan het Vesalius Insticuut van de KU Leuven.

Dit melden u met droefheid:

Firmin (1) en Clara (1) Schreyen - De Sutcer

Pater Willy (1) Schreyen o.p.

zijn neven en nichten van de families Schreyen - De Sutter

Delen mee in dit verlies:

Bisschop Lode Van Hecke

Bisschop - emeritus Luc Van Looy

Priesters, diakens, parochie-assistenten, pastoraal werkers van de parochie H. Familie Kruibeke - Temse

en Moeder Teresa van Calcutta Merelbeke - Qosterzele.

Met bijzondere dank aan allen die hem met veel zorg en vriendschap omringd hebben.

Rouwbetuiging:
Uitvaartzorg Vercruyssen,
tav. familie Schreyen
Limburgstraat 58, 9000 Gent

www.uitvaartvercruyssen.be

zijn ouders,

zijn broer,



