
Samen op weg naar hoop 11 Mei 2025 

Allah, de Verhevene, heeft in de Heilige Koran duidelijk gemaakt dat 

Hij de mens geëerd en verheven heeft boven vele van Zijn schepselen. 

In Soerat al-Israa (17:70) zegt Allah: 

{En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij 

hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen 

hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen 

(anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen verkozen}.          

(Hoofdstuk 17Al-Israa 70) 

Deze bijzondere eer die Allah, de Almachtige, ons heeft geschonken, 

vormt de basis voor een samenleving waarin we samen kunnen leven 

in genegenheid, respect, harmonie en vrede. Een samenleving waarin 

mensen naar elkaar toegroeien en elkaar leren kennen, zoals Allah 

zegt: 

{O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw 

geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen 

gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de 

meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) 

het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), 

Alwetend (over het verborgene} Hoofdstuk Al-Hoedjoeraat 49: 

13) 

Een krachtige boodschap van hoop vinden we in de korte maar 

veelzeggende Soerat Het Ochtendgloren ad-Doha(93).                           

Allah opent deze soera met:{Bij het ochtendgloren. (En) bij de 

nacht wanneer deze stil (en donker) wordt. Jouw Heer heeft jou 

(o Mohammed) niet verlaten, noch haat Hij jou. En het 

Hiernamaals is zeker beter voor jou dan het eerste (d.w.z. dan het 

wereldse leven). En jouw Heer zal jou zeker (allerlei gunsten) 

geven, zodat jij tevreden zult zijn. Heeft Hij jou (o Mohammed) 

niet als wees aangetroffen, waarna Hij (jou) onderdak bood? En 

heeft Hij jou niet dwalend aangetroffen, waarna Hij (jou) leidde? 

En heeft Hij jou niet arm aangetroffen, waarna Hij (jou) 

verrijkte? Wat betreft de wees, verneder hem niet. En wat betreft 

de vragende (d.w.z. de bedelaar), snauw hem niet af. En wat 



betreft de Gunst van jouw Heer, vertel (hierover}(Soerat ad-

Doha) 

De naam van deze soera, ad-Doha, verwijst naar het ochtendgloren – 

het moment waarop het licht van de dag doorbreekt na de duisternis 

van de nacht. Een beeld dat ons elke ochtend herinnert aan een nieuw 

begin, een nieuw geschenk van Allah, gevuld met hoop, gebed en de 

wens dat het een dag mag zijn vol zegen, succes en positiviteit. 

Het thema van hoop blijkt ook uit de reden van de openbaring van 

deze soera. De Engel Djibriel (vrede zij met hem) bracht deze verzen 

neer op de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) na een periode 

waarin de openbaring tijdelijk was gestopt. In die tijd verspreidden de 

mensen van Mekka het gerucht dat Allah Zijn Boodschapper verlaten 

zou hebben. Deze soera weerlegt dit gerucht nadrukkelijk: 

{Jouw Heer heeft jou Mohamed niet verlaten, noch haat Hij jou}  

(Soerat ad-Doha 3) 

Een boodschap vol bemoediging en hoop, die de Profeet (vrede zij 

met hem) sterkte in zijn missie om de boodschap van Allah te blijven 

verkondigen. 

De boodschap van deze soera is helder: geef de hoop nooit op, hoe 

moeilijk het leven ook wordt. De Profeet Mohammed (vrede zij met 

hem) is hier het levende bewijs van. Hij werd geboren als wees – zijn 

vader overleed voor zijn geboorte en zijn moeder stierf toen hij nog 

een jong kind was. Zijn opvoeding werd overgenomen door zijn 

grootvader en daarna door zijn oom.  Allah Zegt : {Heeft Hij jou O 

Mohammed Niet Als Wees aangetroffen Zaarna Hij jou onderdak 

bood?}           Soerat ad-Doha 6 .                                                                                                        

Zijn leven was allesbehalve makkelijk: hij groeide op in armoede en 

werkte als herder in zijn jeugd, en later in de handel met het Geld van 

Khadijah (moge Allah tevreden met haar zijn). Zij bewonderde zijn 

eerlijkheid en betrouwbaarheid en koos hem als echtgenoot, boven 

alle anderen. Hun huwelijk was gezegend, gevuld met liefde, 

samenwerking en wederzijdse steun – een leven vol hoop. 

 



 

 Allah zegt: 

{En heeft Hij jou O Mohammed niet arm aangetroffen, waarna Hij 

(jou) verrijkte?}(Soerat ad-Doha 8) 

Met hoop in zijn hart en vertrouwen op Allah wist de Profeet (vrede 

zij met hem) alle moeilijkheden van het leven te overwinnen. Zijn 

liefde nestelde zich in de harten van mensen, en hij werd het mooiste 

voorbeeld voor de mensheid – een bron van hoop voor iedere 

generatie. 

De bemoediging zet zich voort in de soera die direct volgt op ad-

Doha, namelijk Soerat De Verruiming (as-Sjarh) waarin Allah zegt: 

{Waarlijk, met het ongemak komt gemak. Waarlijk, met het 

ongemak komt gemak.} 

(Soerat De Verruiming  as-Sjarh: 5-6) 

De grootste hoop die de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft geleerd 

om Allah om te vragen, is het hoogste niveau in het Paradijs: al-

Firdaus. In de authentieke overlevering van Aboe Hoerayrah (moge 

Allah tevreden met hem zijn) zei de Profeet: 

(Wanneer jullie Allah vragen, vraag Hem dan om al-Firdaus, want dat 

is het hoogste middelste en het beste deel van het Paradijs.        

Daarboven is de Troon van de Meest Barmhartige en daaruit 

ontspringen de rivieren van het Paradijs) 

(Overgeleverd in Sahih al-Boechari en Sahih Muslim) 

Laat ons daarom altijd hopen, vertrouwen hebben en streven naar het 

goede, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. 

O Allah, maak onze dag beter dan gisteren, en onze morgen beter dan 

vandaag. Verleng ons leven in gehoorzaamheid aan U, en laat ons 

sterven terwijl U tevreden met ons bent. Ameen. 

 


