
Met O.L. Vrouw bidden voor onze kinderen 

is hen bergen in Gods oneindige Liefde. 

   * Laten we dat samen doen, nu weer een nieuw schooljaar voor hen aanbreekt! * 

 
 
Kan ik door mijn 
‘manier van zijn’ 
een teken van hoop zijn voor mijn 
kinderen of kleinkinderen?  
 

 * Hen een gebedje leren? 
   Hen een kruisje geven op het voorhoofd 
    voor het slapengaan? …. * 
 
 

Kinderen helpen wérkelijk kind te zijn 
  is misschien een van de grootste uitdagingen in onze tijd! 
 
     * Met hen spelen, gaan wandelen… 

   even zonder tablet of computer, kan dat nog? 
   Een beetje helpen bij hun huiswerk? * 

 
 

 
Luisteren naar het verhaal van onze kinderen, 
  Hen iets over Jezus of Maria… vertellen. 
  Ontdekken waar ze misleid worden.  
  Hen eens meenemen naar de kerk. 
 
* De roeping van ouders en grootouders is groot in Gods ogen. * 


