speciale vieringen

maandag 21 juli 10.30u | Te Deum O.L.V. Aarschot

We nodigen iedereen van harte uit om samen onze nationale feestdag te vieren. In aanwezigheid
van het stadsbestuur, het leger en andere gasten wonen we traditioneel het Te Deum bij - een
moment van verbondenheid en vaderlandsliefde.

donderdag 14 augustus 18.00u | eucharistie O.L.V.-Fatima Gijmel

Op de vooravond van het Hoogfeest van Maria Ten Hemel opgenomen zetten wij het beeld van
Maria in een kleurrijke zee van bloemen.

Van harte welkom om in alle toonaarden, letterlijk en figuurlijk, Maria te bezingen tijdens de
viering van het naamfeest van de gemeenschap Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

11.00u eucharistie

vrijdag 15 augustus O.L.V. Aarschot
aansteken

20.00u | van het vuur

Welkom in de Onze-Lieve-Vrouwekerk voor het Hoogfeest van Maria Ten Hemel opgenomen!

‘s Avonds om 20 uur staan wij stil bij het beeld van Sint-Rochus en steekt zonepastoor

Rudy Borremans het vuur aan. Op die manier herdenken we dat de stad door onze patroonheilige
Sint-Rochus werd bevrijd van de pest.

zaterdag 23 augustus 18.30u | eucharistie St. Corneliuskerk Gelrode

111 jaar geleden werd E.H. Pieter-Jozef Dergent, pastoor van Gelrode, lathartig neergeschoten op
27 augustus 1914, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Wij staan stil bij zijn levensverhaal.

Na de viering gaan wij naar zijn grafmonument ‘De Goede Herder’ op de begraafplaats naast de
kerk waar we hem hulde brengen.

maandag 25 augustus 10.30u | eucharistie St. Rochuskapel Aarschot

Herdenkingsviering voor alle oorlogsslachtoffers 1914-1918. We komen samen in het
Sint-Rochusmemoriaal dat werd gebouwd op de plaats waar een grote groep Aarschottenaren
werd geéxecuteerd als wraakactie van de Duitse soldaten.




