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OPENINGSRITUS

Intredelied
Resounding yes - Heather Wallace

Kruisteken en welkom (priester)

Openingswoord (leerkracht)

Geachte leerlingen en leerkrachten, welkom aan ieder van jullie.
A resounding yes: een volmondig ‘ja":

daarover gaat deze viering in het begin van een nieuw schooljaar.
Wij willen het leven vieren als een vraag aan ieder van ons.

Wij worden uitgenodigd om ‘ja’ te zeggen:

ja tegen het leven, ook als het even tegenzit,

al wordt het misschien een schooljaar met chaotische toestanden:
dan nog kijken wij naar de positieve kansen!

Wij vragen vandaag de gave van de heilige Geest

om tien maanden lang samen te werken in alle kleuren van de regenboog.
Laten we dromen van een boeiende tocht

en er samen aan werken, ieder met zijn eigen kleur!

Vergevingsmoment
Voorganger:

Volmondig ja zeggen tegen het leven is niet vanzelfsprekend.
Het lukt eigenlijk alleen als je regelmatig een zetje krijgt,

een schouderklop, een bemoedigend woord.

Wij vragen om die schouderklop en die steun

door ons te richten tot Jezus, de levende Heer.

Leerling 1

Als we de wanhoop nabij zijn,

als de chaos ons leven overhoop haalt:

maak dan van ons hoopvolle mensen

die positief in het leven staan

en die 'ja’' zeggen, ook als 'neen' gemakkelijker is.

Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Leerling 2

Als we dreigen toe te geven aan eigenbelang,

inspireer ons met uw voorbeeld

en maak van ons genereuze mensen,

altijd klaar voor het goede.

Christus, ontferm u over ons. Christus ontferm u over ons.
Leerling 3

als we vast zitten in doemdenken en kleinheid,

leer ons dan out of the box te denken,
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geef ons de kracht van de liefdevolle verbeelding.
Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons.
Voorganger

Heer onze God,

Gij kent ons beter dan wij onszelf kennen.

Wij bidden u: kijk ons liefdevol aan,

open ons hart, open onze geest, open onze handen
en leg in onze mond het ja-woord,

zoals Gij dat in de mond hebt gelegd van Jezus,

uw beminde Zoon en onze Broeder. Amen

Openingsgebed

Eeuwige God,

bij het begin van alles sprak U: "ja, er moet licht zijn" en er was licht.
Uw woord was een scheppend woord.

Wij vragen U:

laat ook ons spreken bemoedigend en waarderend zijn;

open onze harten en onze geesten voor uw blijde boodschap,

doe ons 'ja' zeggen: vandaag, morgen,

dit schooljaar en alle dagen van ons leven. Amen.

WOORDDIENST

In het Eerste Testament lezen we verhalen over koningen en profeten.

Eén van de grote profeten was Samuel. Hij zei “ja” tegen God, zoals een zorgkundige ja zegt tegen de

zorgvragers, zoals een hout/metaalbewerker volmondig ja zegt tegen zijn product.

Wanneer zeg jij “ja”?
Eerste lezing
1 Samuel 3,3b - 10.19: De roeping van Samuel

Lied: Say Yes - Milow

Evangelie

Eerste graad: het mosterdzaadje en de schat in de akker (Mt 13, 31-32.44)

Tweede graad: De storm op het meer (Mt 14,22-33)
Derde graad: Wie zeg je dat Ik ben? (Mt 16, 13-20)
Homilie deken Wilfried

Voorbeden
Voorganger

Geloven is vertrouwen.
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Laten wij dan vol vertrouwen

onze diepste verlangens uitspreken, de hoop die in ons leeft.

Leerling 1

God,

Geef onze school mensen die blij en hoopvol in het leven staan,

die genereus delen wat zij zelf gekregen hebben,

die volmondig 'ja’' zeggen op de kansen die ze krijgen,

en geef dat ook wij zulke mensen mogen worden. Laat ons bidden.

Leerling 2

Geef onze school mensen die hoop brengen in het leven van anderen,

mensen die gastvrij zorg dragen voor zoekers en eenzamen dichtbij en veraf:
zorg voor de nieuwe leerling, zorg voor de vluchteling,

en geef dat wij ook zulke mensen mogen worden. Laat ons bidden

Leerling 3

Geef onze school mensen die hoopvol kijken naar de toekomst van onze aarde,
mensen die het niet kunnen aanzien hoe deze wereld, uw schepping, zou verloren gaan,

en geef dat wij ook zulke mensen mogen worden. Laat ons bidden.

TAFELDIENST

Gebed over de gaven

Voorganger

Wij hebben de tafel klaargemaakt voor de eucharistie.

Eucharistie vieren is dankzeggen.

We zeggen dank voor deze eenvoudige zaken.

Een bloem, teken van onze vreugde.

Graankorrels: we kunnen ze pletten en malen:

zo worden zij tot brood van leven, goddelijk leven.

Daarvoor willen wij gaan, daarop zeggen wij volmondig ‘ja’, dat is onze offerande.
Druiven: we kunnen ze opeten,

we kunnen ze ook pletten en persen: zo worden zij tot wijn,

hemelse drank van vreugde en vriendschap.

Daarvoor willen wij gaan, daarop zeggen wij volmondig 'ja’, dat is onze offerande.
We doen ook water bij de wijn:

wijn en water, hemel en aarde, God en mens komen samen:

een vraag die komt van elders, een antwoord dat komt uit ons hart.

En wij bidden: zegen deze gaven, God,

het brood, het water en de wijn die wij vandaag op tafel zetten.

Het zijn de vruchten van de aarde en het werk van onze handen.

Maak ze voor ons tot bron van goddelijk leven.
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Groot Dankgebed. (Priester)

Wij danken je God om aarde, water, vuur en lucht,

om land en zee, om bomen, bloemen en planten,

om vogels, vissen, viervoeters

en al wat op deze planeet het levenslicht ziet.

In hun grote verscheidenheid geven al deze schepselen

het stille teken van jouw aanwezigheid,

zoekend naar de verwondering in ons hart.

Wij danken je God,

omdat we om ons heen mensen zien die voortrekkers zijn,

niet om zichzelf te dienen maar als gidsen op soms lastige paden:

jongeren die zich in de vakantie inzetten voor jeugdbeweging en speelpleinwerking,
die samen op tocht gingen met leeftijdsgenoten die het moeilijk hebben,

die echt verantwoordelijkheid opnemen.

Jongeren die een luisterend oor kunnen zijn of een helpende hand voor vrienden

maar ook voor oudere of bejaarde mensen. Ze wekken bewondering en respect op.

Wij danken je, God, om die volwassenen

die zich altijld maar weer inzetten voor ons en voor elkaar.

Ze durven ons uitnodigen en vragen om ons enthousiasme niet te laten doven
Maar bovenal danken we je voor Jezus, de man uit Nazareth.

Hij getuigde over een barmhartige Vader

die als een thuis is om altijd maar weer opnieuw naar terug te keren.

Hij riep ons op om onze talenten te ontplooien

en steeds maar nieuwe paden te bewandelen.

Hij had het over het nog eens uitgooien van het vissersnet

en wilde dus niet dat wij onze tocht staken als het eens moeilijk wordt.

En hij liet ook een bijzonder teken na.

Want bij het laatste samenzijn met zijn leerlingen,

nam hij het brood en sprak een dankgebed uit.

Hij brak het en deelde het rond aan zijn vrienden met de woorden:
Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam
gegeven ook voor u.

Daarna nam hij ook de beker, sprak opnieuw een dankgebed.

Hij gaf de beker aan zijn vrienden en zei:

Neem deze beker en drink hier allen uit,

want dit is de beker van het nieuwe, altijddurende verbond.

Dit is mijn Bloed dat voor u en voor alle mensen wordt vergoten
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tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om Mij t gedenken.

Verkondigen wij dan he mysterie van het geloof:
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en durven getuigen tot Gij wederkeert,

dat Gij verrezen zijt.

Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt.
Gij laat ons delen in het éne levensoffer van uw Zoon.

Geef dat wij één gemeenschap worden,

gaaf en onverdeeld, door de Adem van uw heilige Geest.

Houd ons allen bijeen in één levende geloofsgemeenschap,
samen met onze paus Franciscus en Lode, onze bisschop.

Help ons dit schooljaar mee te bouwen aan uw Koninkrijk

naar het voorbeeld van de heiligen,

aan de zijde van Maria, onze hemelse Moeder en van de apostelen,
verenigd ook met onze broeders en zusters

die wij hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid,

toen zij van ons zijn heengegaan.

Vanuit de vreugde om uw nieuwe schepping,

voorgoed gevrijwaard van al wat verkeerd is,

zullen wij in waarheid mogen aanheffen het lied van dank van de verrezen Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,in de eenheid van de heilige Geest,

hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Vredeswens

Voorganger

Steeds weer bleef Jezus hopen op vrede.

Vrede is ook het eerste woord dat klinkt in de verhalen

over de apostelen die Jezus herkenden na zijn dood.
Vrede is een mooie droom.

Vrede in het eigen hart, tevredenheid met wie we maar zijn;
vrede in onze school en in onze wereld:

laten we elkaar die vrede toewensen met een zichtbaar teken.

Communie

Lied: The underdog — Alicia Keys
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Slotgebed

Mag ik jullie uitnodigen nog even te bidden.

Vader in de hemel,

houd in ons de hoop levend op een betere wereld

en geef ons de kracht om daar vandaag aan te werken.
Doe ons dit schooljaar weer volmondig 'ja’' zeggen

op uw aanbod om het goede te zien en te doen.

Maak ons bereid met elkaar te delen wat het leven biedt.
Zegen allen met wie wij in lief en leed verbonden zijn.

Geef ons een open oog en een bewogen hart voor iedereen

naar het voorbeeld van Jezus, uw veelgeliefde Zoon en onze Heer.

Filmpje: Jerusalema (met leraars)

Zegen

Op het einde van deze viering wil ik jullie graag bedanken

voor jullie aanwezigheid en meevieren.

Het is met 'ja'-zeggen zoals met vieren en alle mooie dingen in het leven:
‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd'.

Op je eentje 'ja ' zeggen, dat is niet altijd gemakkelijk.

Op hoop van zegen. 'May God bless you'.

Laten we dan zegen vragen over dit schooljaar:

de zegen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Ga nu allen heen in vrede.



