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Waarover?
Het christelijk geloof wordt in onze maatschappij bevraagd: 

het is vandaag helemaal niet vanzelfsprekend om te geloven in God, begrepen als Vader, Zoon en Geest. 

Ook de manier waarop dit geloof in de liturgie gevierd wordt, stoot op weerstand en onbegrip. 

Tijdens deze studiedag willen we daarom onder leiding van Joris Polfliet graven 

naar de fundamenten van de christelijke liturgie: wat gebeurt er eigenlijk wanneer christenen liturgie vieren? 

Wat is de bedoeling en betekenis ervan? We gaan daarbij uit van de omschrijving van de liturgie door Vaticanum II.

Na deze inhoudelijke verkenning onderzoeken we hoe onze liturgische praktijk aan zeggingskracht en kwaliteit 

kan winnen: wat zijn de voorwaarden van een geloofwaardige ars celebrandi, de ‘kunst van het vieren’ ?

Tijdstip      9.00 uur onthaal, 9.30 uur start programma,  16.30 uur einde.

locatie      Parochiecentrum “Achter de toren’, Gustaaf Woutersstraat 29 in 2490 Balen. 
    Er is ruime gelegenheid tot gratis parkeren.

InschrijvEn   Graag per mail voor 1 oktober via vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be 
    of via telefoon +32 3 312 55 15 (di. - vrij. 8u30 tot 16u30). 
    Inschrijven is gratis. 
  
    Deze studiedag inclusief lunch wordt u aangeboden door de dekenaten en het vicariaat Kempen.


