
Een tocht
van
verzoening
en hoop

Meditatie

In 2025 vieren we feest!

We vieren in de kerk dan een jubeljaar. Dat doen
we om de vĳfentwintig jaar. 
Bĳ een jubileum blikken we enerzĳds terug op wat
er al vele jaren gebeurt: trouw aan elkaar, eindeloze
inzet voor een engagement of job, ongebreideld
respect voor een bĳzonder iemand of voor een
speciale gebeurtenis … Anderzĳds dromen we
vreugdevol over de toekomst.

Wanneer we in de kerk een jubeljaar houden,
vieren we de onvoorwaardelĳke liefde van God
voor ons. Bovendien danken en bidden we, we
dromen en hopen op een nieuw begin. Daarom is
een jubeljaar een feestjaar.

Het gekozen motto voor dit jubeljaar is ‘Pelgrims
van hoop’.

Hou voor initiatieven
rond het thema

verzoening en hoop
onze website in de

gaten. 

vlbm.be/verzoeningenhoop

Wat ik gewild heb
 wat ik gedaan heb
 wat mĳ gedaan werd
 wat ik misdaan heb
 wat ongezegd bleef
 wat niet gekend werd
 wat ongebruikt bleef
 wat vruchtbaar was
 en tot bloei kwam.

Alles leg ik in Uw handen.
 Dit is mĳn liefde.
 Hier ben ik.

(Huub Oosterhuis)

Ik geef U de woorden,
de kracht,
de Ja,
om als je het wil,
de dingen om te keren
om van mens tot mens
medemens te zĳn.
Om een ander discours te
gebruiken
dan dat wordt verwacht.
Ik doorbreek
Doorbreek mee, in Mĳn spoor.
Ik heel,
Heel mee in Mĳn spoor

(inwezig.be)

Als je je keert tot God
en opstaat uit je zonde,

dan doet de trouwe God
alsof je nooit gezondigd had!

Hĳ heeft je even lief als ieder ander.
Als Hĳ je nu maar bereid vindt,

dan let Hĳ niet op wat vroeger geweest is.
God is een God van het nu:

zoals Hĳ je vindt,
zo neemt Hĳ je en laat Hĳ je,

net zoals je nu bent.
Hĳ wil graag jarenlang op je wachten

opdat je dan toch
van zĳn eindeloze liefde zou weten.

(Eckhart)



Het logo Sacrament van
verzoening

Het logo toont vier gestileerde figuren die de hele
mensheid verbeelden vanuit de vier hoeken van de
aarde. Ze omhelzen elkaar, wat wĳst op de
solidariteit en broederschap die volkeren moeten
verenigen. De eerste figuur houdt zich daarbĳ vast
aan het kruis. De onderliggende golven geven weer
dat de pelgrimstocht van het leven niet altĳd over
rustige wateren gaat. De hoop in het logo is
verbeeld door het anker waar het kruis aan de
onderkant in overgaat.

Samen op weg
In de Joodse traditie is een jubeljaar het moment
om allerhande relaties te herstellen: slaven
vrĳlaten, schulden kwĳtschelden, wat misgaat
rechttrekken… om op een nieuwe manier verder te
gaan.

In aanloop naar het jubeljaar biedt de kerk ons de
gelegenheid om ook in ons leven de zaken te
resetten die mank gelopen zĳn. Ieder heeft in
zĳn/haar leven wel iets dat niet gelopen is zoals het
bedoeld of gehoopt was. Soms met blĳvende
wonden en pĳn tot gevolg. Verzoening is het
medicĳn dat ons terug op pad kan brengen…
verzoening met mekaar en verzoening met God.

De onvoorwaardelĳke liefde van God is zo groot
dat God altĳd bereid is om liefdevol en vergevend
naar ons toe te komen. Dit gebeurt bĳ uitstek in de
viering van het sacrament van de verzoening waar
wĳ ons tot God keren. De aanloop naar een
jubeljaar is ook een mooie kans om dit sacrament
te (her)ontdekken. 

Je ervaart hoe een grote liefde jou een last van je
schouders neemt. Je mag vernieuwd terug op pad
gaan in de dynamiek die bĳ je doopsel begonnen is.
Er is vreugde in de kerkgemeenschap om wat
geheeld werd. Een deugddoende ervaring die je de
kracht geeft om met eenzelfde liefdevol hart naar
andere mensen toe te stappen in een dynamiek
van verzoening.

Uitnodiging
Ga je samen met de

wereldkerk op weg naar
het jubeljaar? Wil je tĳd
nemen om je (opnieuw)

naar God en naar de
ander te keren? 

In deze folder vind je enkele korte Bĳbelcitaten,
gebeden en meditaties die je kunnen inspireren. Je
kan ze gebruiken in je persoonlĳk gebed.

Dit zegt de Heer
‘De tĳd is aangebroken, het koninkrĳk van God is
nabĳ, kom tot inkeer en geloof in de blĳde
boodschap.’ Marcus 1,15

‘Zo zal er in de hemel meer vreugde zĳn over één
zondaar die tot inkeer komt, dan over
negenennegentig rechtvaardigen, die geen
inkeer nodig hebben.’ Lucas 15, 7

‘Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is.’
Lucas 6,36

‘Ik veroordeel u niet, ga naar huis en zondig vanaf
nu niet meer.’ Johannes 8, 11

Om te bidden
‘Uw woord is een lamp voor mĳn voet, een licht op
mĳn pad.’ 
Psalm 119,105

‘Heer, U kent mĳ, U doorgrondt mĳ.’ 
Psalm 139,1

‘Breng dank aan de Heer, want Hĳ is goedgunstig,
barmhartig is Hĳ altĳd.’ 
Psalm 107,1

‘Maar bĳ U vind ik vergeving, daarom zoekt mĳn
hart naar U.’ 
Psalm 130,4

‘Wees mĳ genadig, God, in uw trouw, U bent vol
erbarmen.’ 
Psalm 51, 3


