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Oh my God!

Ondanks Corona stonden de ka-
tholieke scholen erop om ook dit
schooljaar een bezinningsmoment
te houden. Dit kon enkel in Klei-
ne groepen, in de kerk, een kapel
of eenvoudigweg buiten. Zo heeft
een school een ganse week een ka-
pel stemmig ingericht waar iedere
klasbubbel even tot rust en bezin-
ning kon komen. In plaats van é&n
viering waren er deze keer 24 'bub-
bel'-vieringen.

Het woord dat dit jaar gekozen werd
ging over de verloren Drachme (Lc.
15, 8-10): Jezus vertelde ooit volgend ver-
haal: wat doet een vrouw die tien drach-
men — tien muntstukken dus — bezit en er
één verliest? Je weet het. Ze steekt de lamp
aan; Zij veegt het huis. Zij zoekt overal
met veel zorg, Ze zoekt tot ze het geldstuk
vindt. Als ze het gevonden heeft, roept ze
naar vrienden en buren. Dan juicht ze:
deel in mijn vreugde! Het geldstuk dat ik
verloren had, heb ik teruggevonden. Zo-
veel blijdschap is er ook bij God als een
mens zijn leven betert en voortaan bij
Hem wil horen.

Een drachme betekende het dag-
loon van een arbeider

Tien drachmen: dit bedrag is geen
huishoudgeld, want dat werd be-
heerd door de man. De tien zil-
verstukken waren wellicht het per-
soonlijke bezit van de vrouw
(bruidschat). En geen bruidsschat
hebben, betekende niet kunnen
trouwen en geen kinderen krijgen
en dergelijke vrouw werd in die tijd
uit de maatschappij gestoten. Die
vrouw was 0,0 waard!

Dit — minder gekend verhaal - is als
het ware een 'zoek'-verhaal.

Dit verhaal zit eigenlijk tussen twee
andere ‘zoek’-verhalen: ‘De Goede
Herder’ en ‘De verloren zoon’. Tel-
kens is er feest, vreugde bij het te-
rugvinden. Bij de ene dat verloren
schaap dat verloren was en in het
ander verhaal de vader die verlan-
gend uitkeek naar zijn zoon.

In dit verhaal is er vreugde voor
de drachme, voor een deel van haar
bruidschat, voor het terugvinden

van datgene waar ze zich aan ver-
bonden heeft.

Zoeken naar iets dat we ‘even kwijt’
zijn, doen we allemaal wel eens.
Waar is mijn portefeuille, mijn
GSM, mijn horloge? Waar heb ik
dit of dat nu ook weer gelegd of la-
ten slingeren? Je moet op zoek...
Zoeken is trouwens bij iedereen een
beetje anders. Al was het maar om-
dat bij de één het soms al een groter
zootje is dan bij de ander. En dus zal
de één wellicht net iets vlugger iets
terugvinden dan de ander. Soms is
het zoeken ‘naar een speld in een
hooiberg’.

Zoeken, je kan er nerveus en ze-
nuwachtig van worden. Zeker als
het iets kostbaars of iets dierbaars is
dat je niet onmiddellijk kan terug-
vinden.

Ook in het leven zoekt elke mens
zijn weg. Voor een groot stuk moet
je dat zelf doen, maar anderen en ze-
ker ook vrienden kunnen je hier-
in steunen en begeleiden. Zoeken
is iets wat we allemaal doen op zo-
veel domeinen en in zoveel ter-

reinen. Jongeren - net als volwas-
senen -zoeken ook onophoudelijk
naar wie ze zijn als mens. Wat ze be-
tekenen voor anderen, voor de sa-
menleving? Wat hun sterktes en de
groeipunten zijn. Ze zoeken wie ze
in de toekomst willen zijn en wat ze
kunnen betekenen?

Groot is de vreugde als je bij al dat
zoeken soms onverwacht mag vin-
den. ‘Yes, klinkt het dan luidop of
in ons binnenste. Vandaar ook het

jaarthema ‘verrassend vreugdevol’.

Want soms vinden we ‘iets’ of ‘het’
net daar waar we het helemaal niet
hadden verwacht.

'Oh my God-Yes!' doet ons den-
ken aan bijzondere en onverwach-
te gebeurtenissen? Aan verrassend
vreugdevolle ontmoetingen.

'Oh my God' roept verbazing, ver-
andering en dankbaarheid op, we

juichen vreugdevol 'Yes!' als iets

uitdagends lukt of als ons iets ver-
rassends overkomt.

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

'Oh my God' zeggen we 00k bij on-
macht en verwarring, bij zoeken en
het even niet weten, maar daarna
volgt een opgeluchte 'Yes!' als we -
na onverwacht vinden - weer verder
kunnen.

'Oh my God' spreekt ook over God
in twijfel en vreugde verrassend na-
bij. Laten we hierover in dialoog
treden.

Durven wij 'Yes!' zeggen tegen Zijn
Blijde Boodschap?

We hopen dat we de komende maan-
den dan ook veel 'Oh my God — Yes!'
momenten met elkaar kunnen de-
len. Zo kan het schooljaar verras-
send vreugdevol zijn.

Bart, Dascha, Etienne
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