
Samana	St.Jan	Berchmans,	Borsbeek	
 

Voor sommigen klinkt Samana nog vreemd in de oren. Het is de 
nieuwe naam van ziekenzorg die we al hanteren sinds oktober 
2016. 
Samana betekent : samen sterk 
We zijn een groepje vrijwilligers die in onze parochie zorg draagt 
voor de chronisch zieke mens, de eenzame, de zorgbehoevende. We 
luisteren naar hun verhalen en nodigen hen uit op één van onze 
maandelijkse activiteiten.  Jaarlijks, in oktober, hebben we speciale 
aandacht voor de chronische zieken. We vieren samen eucharistie 

(of gebedsdienst) in onze parochiekerk en achteraf genieten we samen van een broodmaaltijd. 
Twee maal per jaar huren we een liftbus en trekken erop uit voor een daguitstap. In de 
Paastijd krijgen onze mensen de gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen. In de zomer 
doen we samen een terrasje. Dat valt erg in de smaak want alleen doe je dat niet. Bij minder 
mooi weer bekijken we samen een film of we wonen een optreden bij van een 
amusementsgroep. December is dan weer de maand om te vieren rond de kerstboom. We 
genieten met hen van een kerstmaaltijd, luisteren naar een kerstverhaal of worden stil hoe 
kinderen uit één familie samen met hun ouders een familieconcert brengen en ja we zingen 
samen nog de kerstliederen uit vroegere tijden. 
In onze vereniging denken we ook aan de thuisgebonden zieken. Ze worden ook maandelijks 
bezocht en we verrassen hen met Pasen en Kerstmis met een geschenkje. 
In 2019 hebben we reden om te feesten want dan vieren we de 50ste verjaardag van onze 
vereniging. 
Ben je ziek of voel je je eenzaam of wil je zelf vrijwilliger zijn, neem dan contact met ons op. 
Contactpersoon: Mia Meukens Tel.: 03/295 70 98.  
Je kan ons ook mailen: miaenwalter@telenet.be 
 
 


