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Mis je iets in ons vormingsaanbod?
Heb je ter plaatse nood aan andere ondersteuning?
Aarzel dan niet om ons te contacteren. Samen kunnen we

ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen!
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Het getijdengebed voor dummies

Sam Goyvaerts

Sinds het Tweede Vaticaans Concilie is het getijdengebed, of het brevier, niet
alleen meer voorbehouden voor priesters en religieuzen, maar wordt het ook
echt beschouwd als het gebed van de kerk. Als gewone gelovige is het echter
een hele opgave om met het dikke boek vol lintjes te beginnen. In deze vor-
ming licht docent Sam Goyvaerts de basisprincipes en structuur toe van het
getijdengebed, en denkt hij samen na hoe het getijdengebed een plaats kan
hebben in onze gemeenschappen, maar ook in ons persoonlijk leven. Deze
vorming kan als eerste introductie in 1 avond, maar nog beter is het om hier

in overleg met de spreker een vorming van 2 avonden rond in te plannen.
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Ben je op zoek naar inhoud voor een geloofsavond of een inspiratiedag in je
vereniging, school, parochie, pastorale eenheid/federatie of dekenaat?
Wil je met je team nadenken en spreken over en rond geloof? Of hebben

jullie als team nood aan bijkomende vorming?

CCV heeft een reeks uitgewerkte vormingen die je eenvoudig kan
aanvragen en ter plaatse kan organiseren. Datum en uur, plaats en verloop

bepaal je in overleg met de begeleider.

Een overzicht van deze vormingen op aanvraag vind je in dit boekje. De
onderverdeling is op basis van de 6 wegen die de bisschop ons aanreikt om

het jaarthema ‘Gods akker zijt gij. Groei in heiligheid’ beter te verstaan.

Als richtprijs hanteren we: €90 + verplaatsingskosten van begeleider(s).
Overleg is steeds mogelijk. Je ontvangt na afloop een factuur van CCV voor

deze kosten.

Naast deze vorming op aanvraag is er ook steeds de mogelijkheid om een
vorming op maat aan te vragen. Het enige wat je dan moet doen is ons tijdig
contacteren en wij doen ons best om een vorming uit te werken die voldoet
aan jullie noden!

Interesse? Neem dan contact op met

Phylona Mennen, tel. 011 24 90 70

hasselt.secr@ccv.be

Machteld Reynaert, tel. 011 24 90 71

machteld.reynaert@ccv.be



Blijven
luisteren

Bidden met het lichaam
Over lichamelijkheid en liturgische ruimte

Sam Goyvaerts

Lichamelijkheid is een essentieel onderdeel van de liturgie, daar maken de
coronamaatregelen ons misschien extra bewust van. We bidden niet alleen
met ons verstand, maar christelijke liturgie is eigenlijk ten diepste
lichamelijk. Daarenboven bevindt ons lichaam zich voor de liturgie ook in
een bijzondere ruimte. Deze vorming heeft twee delen: in het eerste deel
wordt het lichamelijke karakter van de liturgie belicht, aan de hand van
concrete voorbeelden (en tips!) en in het tweede gedeelte wordt er samen
nagedacht over hoe we beter liturgisch gebruik kunnen maken van de
kerkruimtes waarin we vieren. Een interactieve, bewegelijke, maar vooral

leerrijke vorming!
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Gebeds-

ervaring
opdoen

God betekenisvol ter sprake brengen
bij kinderen
Rik Snijkers

Daar staat het dan op het bord in grote mooie letters: “God = Liefde”.
Iedereen is het er over eens. Je kunt daar ook niet tegen zijn. Dat is toch zo!

En toch krijg je het niet echt warm van die uitspraak. Kinderen hebben daar
niet meteen iets mee. Het zal wel waar zijn, maar ze voelen het (nog) niet. Het
doet weinig met hen. Een kind zei ooit aan de juf: “Dat is fijn voor God, maar

1

ik merk daar niets van!” Is er ook een manier van spreken over God die
verbinding maakt met ervaringen van kinderen? Een manier van spreken die

beroert en uitdaagt. Daar gaan we in de sessie naar op zoek. (2 u.)

Voor ons geloof uitkomen
Met zoekende mensen op weg gaan

Hugo Quintiens

Je hoort mensen wel eens zeggen: ‘Eigenlijk zouden we meer voor ons geloof
moeten uitkomen, maar ja ... Wat moet ik zeggen?’

We voelen geregeld aan dat we niet mogen zwijgen over datgene, of liever
Diegene die ons leven zin geeft, die ons hoopvol in het leven doet staan: God
die ieder van ons liefheeft. Maar we aarzelen, want we zijn onzeker, bv.
tegenover mensen die vragen: ‘Geloof je daar echt nog altijd in?’

Toch kan het: voor je geloof uitkomen. Je hebt er geen theologisch diploma
voor nodig, geen uitzonderlijke taalvaardigheid, geen bijzondere charmes ...
Het is makkelijker dan je denkt. Dat proberen we je in deze bijeenkomst te

laten ontdekken en ervaren.



‘God tevoorschijn luisteren’
Gelovig luisteren als basishouding in de geestelijke
begeleiding. Leren over en oefenen in

Louisa Cloesen

Wanneer ik — naar Jezus’ voorbeeld - ten diepste naar het verhaal van
mensen tracht te luisteren, gebeurt het dat er sporen van Gods
aanwezigheid oplichten. Ik mag dan getuige zijn van de werking van Gods
Geest, evenzo soms ook van de geest van verwarring, angst en
oppervlakkigheid.

Deze basishouding van gelovig luisteren veronderstelt een grootse eerbied
en terughoudendheid geworteld in de overtuiging dat God elk mens zozeer
bemint dat Hij met hem/haar een persoonlijke levensweg gaat. Hier raken
we het domein van de Geestelijke begeleiding... Wie gelovig luistert, betoont
interesse voor wat er in de ziel van de ander gebeurt, hoe God met de ander
omgaat en niet hoe dat het geval is bij zichzelf. lemand ten diepste
beluisteren vraagt dus om een zekere ascese en het kunnen onderscheiden
van die ervaringen die leven gevend zijn... De plaats van mezelf als
luisteraar dient bescheiden te zijn: het gaat immers niet om mij maar wel om
het geheim van God in relatie met deze mens waarvan ik als luisteraar

getuige mag zijn...

Van harte welkom om te komen ‘luisteren’ naar de rijkdom van wat het
betekent ‘gelovig’ naar een ander te ‘luisteren’ en waarom dit zo belangrijk
is. Louisa Cloesen volgt momenteel de vorming ‘Geestelijke begeleiding’ en
wil van daaruit invulling geven aan de oproep van ons jaarthema om te
‘blijven luisteren’.

Gedachten van Jos Moons, André Louf en Anselm Griin zullen hierbij
inspirerend werken.
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Een goed draaiend team!?
Samenwerken in een aangename sfeer

Hugo Quintiens

‘Alweer vergaderen’, klinkt het wel eens. Of: “Wat zit ik hier eigenlijk te
doen?” Lichte tegenzin bekruipt ons wel eens als in onze agenda van de

volgende week verschillende vergaderingen staan.

Stel je voor dat je graag naar een vergadering gaat, gewoon omdat er goed
wordt samengewerkt en er een aangename sfeer heerst. En in een
verstandhouding die zo goed is dat je gerust een moeilijk agendapunt durft
aan te pakken of van mening durft verschillen. Een pastoraal team dat voor
de geloofsgemeenschap werkt, moet een voorbeeld =zijn voor die
gemeenschap: d.w.z. een groep(je) mensen die samenkomen rond de Heer,

vlot samenwerken en het goed met elkaar kunnen vinden.

Het is mogelijk stappen te zetten naar een goed draaiend team. In deze
bijeenkomst krijg je voorbeelden, hulpmiddelen en tips hoe je dat — samen —

kunt doen.
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Zorg voor je ‘innerlijk huis”
Marijke Meinesz-van ‘t Hoff

Neem je ook geen genoegen met een wat kleurloos en middelmatig bestaan?
Leeft in jou ook een verlangen naar méér? Heb jij ook het vermoeden dat er
een grotere werkelijkheid is, dan wij op het eerste gezicht oppervlakkig
zien?

Wanneer wij iets aan onze conditie willen doen om ons beter in ons vel te
voelen, vinden wij het voor de hand liggen dat we daar iets voor doen.

We beginnen b.v. te joggen, iedere avond een beetje langer. We trainen.

Zo bestaan er ook "luisteroefeningen” om je te trainen je "binnenkant" te
verkennen.

Ze zijn bedoeld om van binnen te vernemen wat je ten diepste raakt, wat je
vreugde geeft. Ze helpen zoeken naar "sporen van God" om er gehoor aan te
geven. Om vreugdevol in het leven te staan, is het belangrijk om zowel voor
ons uiterlijk als voor ons "innerlijk huis" te zorgen.

Luisteren "naar binnen" helpt om beter zicht te krijgen op wat ons wel en
niet helpt in onze groei naar "heiligheid", met vreugde in overvloed!

Wie wil dat nu niet?



Geloof in gesprek?!
Samen spreken over wat ons driijft
Machteld Reynaert

In je team/groep kan je over veel praten en vaak ook goed organiseren. Maar
met elkaar spreken over het geloof is niet zo evident. Het is moeilijk om de
juiste woorden te vinden. Er is verlegenheid wanneer je eigen geloof
onderwerp wordt van het gesprek. Geen wonder; het is een kwetsbaar
onderwerp, je praat niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt.

Een externe begeleider kan het ijs breken en je helpen om aan de hand van

enkele impulsen (tekst, foto’s, filmpjes, ...) het geloofsgesprek aan te gaan.

Er zit meer in een liedje dan je denkt
Beluisteren, bekijken en bespreken hoe alledaagse muziek
in teksten, beelden en (wan)klanken diep-zinnig kan zijn

Valérie Kabergs & Machteld Reynaert

Muziek is een belangrijke betekenisdrager. Zelfs gewone popdeuntjes
kunnen door klanken en/of teksten iets onthullen over leven en geloof; ons
beroeren, ontroeren of in vervoering brengen. Soms laat ons geloof en een
bijbels referentiekader toe om met andere oren te luisteren naar
dagdagelijkse liedjes.

We Dbeluisteren, bekijken en bespreken hoe muziek en liedjes uit de
popcultuur een diepere betekenis kunnen omvatten en hoe het gelovige oor
misschien kan ontdekken dat er meer in een liedje zit dan we op het eerste
gehoor denken.

Het vormingsmoment duurt ongeveer 2,5 uur (pauze inbegrepen). Een
lokaal waar mensen in gespreksgroepjes aan tafels kunnen samenzitten,

beamer en geluidsinstallatie zijn nodig.

Goed spreken en lezen in de liturgie

Josian Caproens

Spreken in de liturgie vraagt een bepaalde vaardigheid. Het is meer dan
zomaar een tekst lezen, wat zeggen achter een microfoon. Goed lezen en
spreken in de liturgie is, met behulp van een goede techniek, komen van
bezield spreken tot bezielend spreken. Josian Caproens zal jullie hierin

begeleiden.

De cursus is geen competitie, geen conservatorium. Aandacht gaat onder
meer naar gebruik van stem en ademhaling, naar bewust omgaan met de
ruimte en de spreeksituatie, naar het onderscheid in verschillende soorten
teksten.

Tijdens deze cursus komt elke deelnemer aan bod en krijgt elkeen ruim de
kans om te oefenen, het is dus geen theoretische opleiding. Hierbij leren de
deelnemers ook van elkaar en delen zij met elkaar hun ervaringen en hun
bevindingen. Het beluisteren van anderen en het zich beluisterd weten
vanuit een positieve ingesteldheid en ondersteuning zijn niet te

onderschatten.

Deze vorming vindt best plaats in een liturgische ruimte. Een traject van

verschillende avonden is mogelijk in samenspraak met de begeleidster.

, \
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Verheft uw hart!

Over het samen vieren van de eucharistie

Sam Goyvaerts

Al 2000 jaar komen christenen op zondag samen rond het Woord en het
Brood van Jezus. Voor vele christenen is de eucharistie het hart van hun
geloofsleven. Maar waarom is dit eigenlijk zo belangrijk? Begrijpen we wat
we vieren? Waarom lezen we uit de Bijbel tijdens de mis en wat bedoelen we

wanneer we zeggen ‘Wij zijn met ons hart bij de Heer’?

Deze en vele andere vragen trachtte ook paus Franciscus te verhelderen
tijdens zijn catecheses over de eucharistie in 2017-2018. Sam Goyvaerts,
docent liturgie aan de faculteit theologie in Tilburg, wil samen met de paus
en met jullie de eucharistie (her)ontdekken. Een avond met inhoud, maar

ook met plaats voor gesprek en discussie.

Op vraag kunnen ook andere onderwerpen, specifiek met betrekking tot de
eucharistie of het vieren van de liturgie, aan bod komen, zoals de plaats van
het Woord in de liturgie (bijvoorbeeld voor lectoren of catechisten), het
liturgische jaar en/of liturgische feesten, doopsel, huwelijk of andere

sacramenten.
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Tussen ergernis en ontroering, kwetsbaar-

heid en schoonheid
Elkaar ontmoeten in kwetsbaarheid, leven met God
Tom Van Wambeke

;(Wij mensen zijn allen kwetsbaar, in ons
3 hart en in onze ziel. Daarom zijn we ge-

neigd ons af te schermen, daarom stellen
- we ons voorzichtig op. Want wie wil er

nu gekwetst worden?

Het evangelie toont ons echter een weg van hoop. Die weg ligt open als wij
de ander in onze kwetsbaarheid durven te ontmoeten; en als wij zo ook God
willen ontmoeten. Dan kan het goede, het schone en het ware ontstaan. Dan
stroomt er een bron van hoop, medeleven, verantwoordelijkheid en authen-
ticiteit.

Aan de hand van enkele kunstwerken en persoonlijke ervaringen zetten we
stappen op die weg van de ontmoeting. Samen met anderen maken we in
groep een ‘reis’ langs en doorheen enkele kunstwerken en onze eigen erva-
ringen. We leren onze ergernis en ontroering, onze kwetsbaarheid en

schoonheid te zien als een deel van ons leven met God.



De weg
gaan van
diaconie,
carifas en ...
ecologie
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Kom en Zie
Evocatie met tekst, beeld, muziek en zang tussen Pasen en
Pinksteren

Salvatoriaanse Familie

Een groep geéngageerde leden van de Salvatoriaanse familie (paters/
broeders, zusters en leken) wil u graag even laten halt houden in de periode
tussen Pasen en Pinksteren. Deze periode bevat een schat van materiaal
waar niet zo vaak gebruik van wordt gemaakt. Daarom willen ze u graag
animeren met poézie, zang, muziek en beeld betrekking hebbend op deze
tijd van het kerkelijk jaar.

Er zijn twee mogelijkheden: ofwel komt de groep tot bij u en voeren ze de
evocatie zelf op. Ofwel ontvangt u alle teksten en voert u de evocatie op met
mensen van bij u ter plaatse. De groep is bereid om u te helpen bij het
organiseren van deze activiteit ter plaatse.

Deze activiteit is gratis. Vanuit de Salvatoriaanse Familie wordt gevraagd

om de opbrengst te schenken aan een plaatselijk goed doel.
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Houden
van de
Kerk
en
van de
Iturgie

Niet loslaten maar verbinden.
Een visie op rouw
Ilka Vandecaetsbeek

Al doe je nog je best om je voor te stellen hoe het zal zijn: de dood van een
geliefde overvalt je altijd. Je beleeft alles in een roes. Het is “alsof je de ver-
binding met de wereld kwijt bent.” Daarenboven komen vaak nog vragen
als: “Hoe lang mag je rouwen? Hoelang mag je familie en vrienden lastig

”

blijven vallen met dit gevoel?” “...

In deze vorming gaan we op zoek naar een antwoord op deze vragen en
proberen we op een andere manier naar rouwen te kijken. Een manier waar-
in de waardigheid van de mens centraal staat. Een zoektocht naar het hoe
omgaan met mensen in rouw en de betekenis hier van. Want is het niet zo
dat de betekenis van je leven ligt in het verschil dat je maakt in het leven van

anderen?

Vluchteling in ons midden
Gesprek in parochie of pastorale eenheid

Ward Ceyssens

Vluchtelingen: ze zijn dikwijls onzichtbaar aanwezig in onze maatschappij.
Ze zijn nabij en toch leven ze precies in een andere wereld. Het klinkt
vreemd, ja wat beangstigend, maar wij kunnen gewoon naast hen doorle-
ven. Moeten wij als christenen niet anders handelen? Ook zij zijn onze naas-

ten. Willen wij hen zien, ontmoeten?

In deze vorming luisteren wij niet enkel naar het verhaal van vluchtelingen.
We gaan ook in gesprek met hen en met elkaar. Hiervoor zetten wij ons sym-
bolisch op hun stoel, maar leggen ook onze mantel om hun schouders.
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Geluk is zalig!
Identiteitskaart van christenen
Liesbeth Corvers & Ria Ombelets

Binnen de jaarthemawerking krijgt de exhortatie “Wees blij en juich’ een
belangrijke plaats. In deze brief geeft Paus Franciscus aan dat de
zaligsprekingen een weg zijn naar heiligheid.

Maar wat bedoelt hij met heiligheid, en hoe kunnen we dat concreet maken
in ons eigen leven?

Een avond om na te denken en samen te spreken over geluk, eigen leven,

inzet en verantwoordelijkheid voor onze omgeving en onze samenleving.

Vredesopbouw
Vrede zaaien om ons heen, dat is heiligheid!
Pax Christi

Bouwen aan vrede, dat kan maar stap voor stap. In deze vorming gaan we
het gesprek aan met mensen van andere religies. Door te luisteren naar
elkaar leren we elkaar beter kennen.

De methode die in deze vorming gebruikt wordt is de dialoogtafel. We
beluisteren elkaar om de beurt gedurende ongeveer 15 minuten, zonder
onderbreken. Het thema dat elke groep aanbrengt, is de eigen
bijdrage aan vredesopbouw in de samenleving. Hierbij komen zeker ook de
inspiratie en visie die daarbij gevolgd worden aan bod.
Na een eerste beurt volgt een tweede beurt, waarbij elke groep een korte
aanvullende bijdrage kan doen in luisterende dialoog. In de derde beurt legt

iedere groep twee, maximaal drie vragen op tafel.
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Verbinden

In woorden, tussen mensen, met beelden
Tom Van Wambeke

Soms zijn het woorden, vaak maar één,

soms zijn het mensen, meestal één per één,

ook zijn er beelden, soms één of meer,

die me tonen dat het evangelie vertelt, en laat zien wie we zijn:
mensen van het verbond, mensen in staat om te verbinden,

te verbinden om niet alleen te zijn, om nooit verloren te gaan.

Tom Van Wambeke komt met een koffer vol foto’s, filmfragmenten, poézie

en voorwerpen vertellen over de verbindende kracht die Jezus bracht.

21



Thuiskomen
in
Gods
Woord
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Dan zijn er twee mogelijkheden:

o Er wordt onmiddellijk ingegaan op de vragen.

o Of men kiest voor een tweede samenkomst en de vragen worden mee
naar huis genomen, met de afspraak in een volgende samenkomst de
antwoorden van de vragen te beantwoorden analoog aan de eerste

bijeenkomst.

Actieve geweldloosheid
Vrede zaaien om ons heen, dat is heiligheid!
Pax Christi

Vanuit het Evangelie roept Jezus ons op om liefdevol en vreedzaam met el-
kaar om te gaan. Jezus zelf gaat ons de weg hierin voor: Zalig die vrede
brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Met deze woorden roept Jezus ons op om op een actieve wijze mensen van
vrede te worden.

Paus Franciscus roept ons in “Wees blij en juich’ op tot heiligheid, dit kan op
velerlei manieren. Vrede betekent in harmonie leven met jezelf, met anderen
en met de schepping. In zijn boodschap naar aanleiding van de 50%*¢ Vredes-
dag op 1 januari 2017 schreef Paus Franciscus ‘Laten we vooral in conflictsitua-
ties deze “diepste waardigheid” respecteren en actieve geweldloosheid tot onze ma-
nier van leven maken’.

Graag wil Pax Christi samen met mensen die streven naar vrede een avond
hieraan wijden. Geweldloos omgaan met elkaar kan je leren. Het vraagt om
inzet en het is niet vanzelfsprekend. Het is een weg waarvoor je kiest, maar
die zoveel vrede in jezelf brengt dat je met Gods Geest deze weg kunt gaan.
Op deze avond willen wij u aan de hand van citaten uit het evangelie Jezus’
geweldloos optreden naar voor brengen. Samen willen we daarna op pad

gaan met de kunst van de geweldloze dialoog.
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Inzicht
verdiepen
in cultuur
en
geloof

Twee brieven over heiligheid
Van apostel Paulus en paus Franciscus

Bart Coenegrachts

Twee kerkleiders. Twee brieven. Twee totaal verschillende contexten. Eén
bezielende boodschap:

‘Christenen zijn geroepen tot heiligheid.”
Paus Franciscus laat deze boodschap klinken in zijn pauselijke brief ‘Wees
blij en juich’. De paus wil hiermee aandacht vragen om de oproep tot
heiligheid opnieuw te laten klinken en ingang te doen vinden in onze tijd. (GE,2)
Opnieuw, want deze oproep tot heiligheid klonk 2000 jaar geleden ook al. In
zijn eerste brief aan de christenen van Korinte sprak apostel Paulus reeds
over de christenen die geroepen zijn om Gods heiligen te zijn. De tijdsgeest
en context waarin Paulus schreef, lijkt heel ver af te staan van onze moderne
wereld vandaag. Toch zijn er misschien meer gelijkenissen te vinden tussen
de christelijke gemeenschappen van toen en nu dan we op het eerste gezicht
zouden vermoeden...
Tijdens dit vormingsmoment proberen we de woorden van paus Franciscus
en apostel Paulus tot ons te laten spreken. Wat leert de oude brief van
apostel Paulus ons over onze roeping tot heiligheid de dag van vandaag?
Hoe kunnen wij als christenen, binnen onze huidige gemeenschap, deze

oproep tot heiligheid beantwoorden? Hoe mogen wij groeien in heiligheid?
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Beelden van Jezus doorheen de eeuwen

Beelden van Jezus in de kunst en wat ze ons te zeggen
hebben

Sabine Pirlot

= Hoe zou ijij Jezus afbeelden? Als een
/ v‘ jijJ

heerser op een troon? Als de Goede
Y Herder? Als de gekruisigde? Als de

solidaire mens bij uitstek?

Het beeld van Jezus in de kunst wordt
sterk getekend door de tijd en cultuur
waarin je leeft. Dat is zo voor elke grote
kunstenaar vroeger en nu. Het is
bijzonder interessant om te zien hoe dit
wijzigt en hoe elke tijd een ander
antwoord geeft op de vraag ‘Wie zegt
Gij dat ik ben?”’

Deze antwoorden zijn een uitdaging en een vraag aan ons om te zoeken wie
Jezus is voor onze tijd maar ook voor elk van ons vandaag. We kijken naar
het verleden maar ook naar het heden en zien hoe kunst altijd geinspireerd

is door het religieuze.
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Gesprek over euthanasie, levenseinde,
in gelovig perspectief
Ward Ceyssens

Euthanasie is een woord dat in christelijke middens niet luidop gezegd
wordt. Nochtans overvalt ons dit woord. Wat omvat het begrip euthanasie
(= goede dood) in de brede betekenis?

Het Huis van de Mens, de vrijzinnigen, gaan overal de boer op om te spre-
ken over euthanasie. Dat mag uiteraard vanuit hun visie, maar ook wij chris-
tenen moeten dit onderwerp durven bespreken. We mogen ons niet laten

verlammen. Ons geloof biedt immers extra dimensies.

In deze vorming leggen we euthanasie naast palliatieve zorg. We gaan in
gesprek op zoek naar hoe we zelf naar ‘de dood” kijken en onze wensen

rond onze eigen dood.

Goed godsdienstonderwijs vandaag!
Wat is dat dan-
Rik Snijkers

Krijgen kinderen nog wel godsdienst? En wat is dat dan?
En hoe gaat dat in een klas die getekend wordt door religieuze diversiteit?
A h.v. 5 stellingen wordt toegelicht wat godsdienstonderwijs vandaag in-

houdt. (2 u)
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Kruis en Christendom
Els Agten

Het kruis is één van de meest voorkomende symbolische tekens. Elke dag
kom je kruisen in verschillende maten en vormen tegen. Tegelijk is het kruis
hét symbool bij uitstek van christenen omdat het hen herinnert aan de
kruisdood van Jezus. Voor christenen is het kruis niet alleen een teken van
pijn en schande, maar ook eeuwig teken van uiterste liefde. En dat is best

verbazend, want 2000 jaar geleden was het kruis niets minder een foltertuig.
Wat betekent het kruis voor het christendom? En wat kunnen de

verschillende vormen van het kruis ons leren over de rijke geschiedenis van

het christendom?
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Trappistenbieren proeven
Gekruid met een aantal verhalen rond het bier en hun
makers

Kris van Strydonck

Wat is een trappistenbier?
Welk bier mag je een trappistenbier noemen?

Hoe komt het dat paters bier brouwen?

Er zijn vele trappistenbieren. Sommigen jong, anderen oud. Ook met heel
verschillende smaken, kleuren en sterktes. Op deze avond geven we echter
geen smaakanalyse. We houden ons niet bezig met het smakenpalet van een
trappistenbier. Daarvoor heb je andere mensen nodig. We brengen de

verhalen rond het bier dat je te proeven krijgt.

Praktisch: In het totaal worden er 11 trappistenbieren geproefd. Elk flesje
wordt verdeeld over 5 glazen zodat u alles samen iets meer dan 2 volledige
trappisten op hebt.

De kostprijs van deze vorming bedraagt ongeveer €10 per deelnemer.
Inbegrepen zijn bieren en kaas. De aanschaf van bieren en kaas gebeurt in

overleg met de begeleider, wat ook de exacte prijs bepaalt.
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