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Bij het vertrek

Hoi vormeling,
vandaag mag jij je ouders, broer(s), zus(sen), meter en peter op sleeptouw nemen tijdens de
vormselexpeditie. Je mag hen bij het vertrek meteen deze tekst voorlezen:

Vormeling:

Lieve ouders, meter en peter,

[Jouw broer(s) en zus(sen) mag je hier met hun naam aanspreken!]

vandaag gaan wij met z’n allen op tocht en deze vormselexpeditie belooft zéér uitdagend te
worden!

Hopelijk zijn jullie spieren klaar om een stevige wandeling te maken en tussendoor heb ik voor
jullie een aantal opdrachten. Ik hoop dat we ze met z’n allen tot een goed einde kunnen brengen.
Maar ... wees niet bang! Ik ben bij jullie!

Kom maar mee, we zijn weg! Véél plezier allemaal!
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We vertrekken aan de St.-Amanduskerk en lopen de Avelgemstraat in richting
stenen molen.




1 Eerste stop: filmpje kijken

Vormeling:
Op de eerste stop tijdens onze tocht gaan we met z’n allen een filmpje bekijken. Aan jullie om mij
zodadelijk te vertellen over wie dit verhaal gaat.

Tip voor de vormeling:
Het verhaal gaat over Jezus die een lamme man geneest.

Link Youtube: Jesus Heals the Paralytic
https://www.youtube.com/watch?v=0LgHYkGU4Zg

Vormeling:
En wie weet het juiste antwoord op mijn vraag?
Mooi, we gaan naar onze volgende stopplaats.

eerste stop — stenen molen

Sla ter hoogte van de molen rechts af naar de Twee Molensstraat.

Ga aan het rond punt rechtdoor en vervolg je route in de Twee Molensstraat
richting houten molen.

Op het einde van de straat volg je de weg mee naar links.

Aan je linkerzijde zie je de houten molen, rechts kan je al genieten van een
eerste vergezicht.

tweede stop — houten molen



https://www.youtube.com/watch?v=0LqHYkGU4Zg

2 Tweede stop: een interview + draagopdracht

Vormeling:
De lamme in het filmpje werd door zijn vrienden naar Jezus gedragen. Ik ben niet lam, maar jullie

droegen mij ook in de voorbije jaren. Weten jullie nog wanneer jullie mij droegen?

Tip voor de vormeling: A
Indien je ouders, meter en peter niet direct weten wat zeggen, kan je hen deze foto’s
tonen ter inspiratie.
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Vormeling:

Dank je wel om mij zoveel te dragen in de voorbije jaren!

Maar ... nu mogen jullie mij nog eens dragen! Draag mij naar de volgende stop.

Als het te lastig is, mogen jullie gerust eens afwisselen, maar ik zal er van genieten!

Tip:
Maak zelf, of vraag anderen die mee zijn, om foto’s of een filmpje te maken terwijl je
gedragen wordt.
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We vervolgen onze route en lopen tot we in de Wilgenlaan komen. Hier slaan
we links af.

Loop voorbij de Acialaan en de Berkenlaan tot aan de Oude Bellegemstraat.

Sla de Oude éel/égemstréat Iins af en loop 50 m verder rechts de Kruisweg-
Straat in.

Neem het wandelpad langs de vijvers tot aan de Kapel Milanendreef.
Sla hier rechts af

derde stop — Kapel Milanendreef
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Derde stop: een selfie

Vormeling:
Wat heb ik toch geluk met zo’n lieve mensen rondom mij! Daarom ga ik nu een selfie maken en

jullie mogen erbij. Steek die koppen maar dicht bij elkaar.

Tip:
Zorg voor een mooie achtergrond op de foto.

Na het nemen van de selfie zegt de vormeling:
En op naar de volgende stopplaats!

E Ty
1I.

Vervolg de route langs het smal voetwegje tot in de Oude Bellegemstraat.
Sla hier rechts af.




Loop voorbij de Beekstraat (aan linkerzijde) en ga in de bocht recht door de
Kwadepoelstraat naar beneden.
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Sla in de Kwadepoelstraat ter hoogte van huisnummer 57 links in en neem het
smal voetwegje tussen de velden.

Op dit wandelpaadje passeren we iets verderop een bank. Hier houden we
even halt.

vierde stop —
voetweg Kwadepoelstraat

4 Vierde stop: meter en peter

Vormeling:
Meter en peter, ik ben héél blij dat jullie er vandaag ook bij zijn.
Voor jullie heb ik een paar vragen en ik ben benieuwd naar jullie antwoord!

Vraag 1: Wat dacht je toen je gevraagd werd om mijn meter of peter te zijn?
Vraag 2: Wat vind je leuk aan meter of peter zijn?
Vraag 3: Welke herinnering aan mij ga je nooit vergeten?

Super, dank je wel voor de antwoorden. We gaan nu samen nog een ‘gekke’ foto maken en jij,
meter en peter, mag beslissen hoe die gekke foto er moet uitzien.

GEKKE FOTO MAKEN

Na het nemen van de foto zegt de vormeling:
En we zijn weer weg. Zijn jullie mee?



Volg de voetweq tot je opnieuw op de afaltweg (Beekstraat komt). Ga hier
naar rechts.

Loop door tot aan het volgende kruispunt. Het ietwat eigenaardige rond punt
hier, zijn de restanten van een inmiddels verdwenen kapel. Sla hier rechts af.

vijfde stop —
kruispunt Beekstraat-Cloetstraat

5 Vijfde stop: blinddoeken en verder stappen
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Vormeling:

Meter en peter, ik heb jullie graag en ben blij dat jullie ook bij mijn vormsel mijn meter en/of peter
willen zijn. Ik vertrouw er op dat jullie mij verder zullen helpen en begeleiden in het leven. Daarom
mogen jullie mij nu blinddoeken. Ik zal dan verder stappen naar de volgende stopplaats terwijl
jullie mij instructies geven over hoe en naar waar ik moet stappen. En mocht dat niet zo goed
lukken, neem mij dan maar bij de arm.
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Heb je onderwegq dit Sla het kruispunt verderop rechts in. Boven de deur van de woning op de hoek

kleine kapelletje in kan je het opschrift DE DRIE KAVEN’ lezen.
de oude lindeboom
bemerkt?

zesde stop — de drie kaven

6 Zesde stop: Jeanne Devos
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Vormeling:

Oef ... ben ik blij dat ik hier goed ben aangekomen!

Lukt het nog voor jullie? Nog niet te moe van het stappen?

Op onze eerste stop keken we naar het filmpje van de lamme.

Hierover zei Jeanne Devos:

“Jezus zei niet: ‘Geef die verlamde man een nieuwe matras.’ Hij zei: ‘Sta op en ga!’”
Dat is Jezus’ Blijde Boodschap!

Lieve tochtgenoten, nu ik stilaan volwassen aan het worden ben, wil ik ook mensen dragen. Ik wil
voor mensen zijn zoals Jezus. Ik wil hoop en vreugde brengen. Hoe ik dat ga doen, daar moet ik
nog even over nadenken, maar misschien inspireert dit filmpje van zuster Jeanne Devos mij wel.

Link Youtube: (na intypen: Jeanne De Vos)
https://www.youtube.com/watch?v=U0CaiH8uRaA

Na het bekijken van het filmpje zegt de vormeling:
Met deze flinke portie inspiratie kunnen we naar de volgende post stappen
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lets ver‘ae-rép versmalt de asfaltwg en gaat over in een smal voetwegje. i—/ier
wandelen we echt midden de velden.

Volg het voetwegje rechtdoor tot we opnieuw op een asfaltweg komen (Kwa-
depoelstraat).

zevende stop — Kwadepoelstraat

7 Zevende stop: samen verder

Vormeling:

Zussen en broers, we stappen samen verder door het leven, zij aan zij. We willen er altijd zijn

voor elkaar en dat willen we nu ook tonen. We gaan onze voeten aan elkaar vast binden en zo
stappen we naar de volgende stopplaats.

Indien er geen broers of zussen of andere kinderen bij zijn, mag je dit ook doen met
de ouders, meter of peter.




Neem de Kwadepoelstraat links. We passeren een moo;' Mériakape//etje dat in
2022 door de buren volledig heropgebouwd werd.

achtste stop — Rode Kruisplein

8 Achtste stop: ‘Voetstappen in het zand’
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Vormeling:

Lieve expeditieleden, als ik nu van één iets zeker ben, dan is het dat ik nooit alleen door het leven
moet. Jullie zijn er voor mij, maar ook God laat mij nooit alleen. Dat beloofde Hij al toen ik werd
gedoopt en dit warme filmpje laat ons dat ook zien.

Link Youtube: (na intypen: Voetstappen in het zand)
https://www.youtube.com/watch?v=m5niYrors8g&list=RDm5niYrors8g&start_radio=1

Na het bekijken van het filmpje zegt de vormeling:

Bijt nu nog even op je tanden. We zijn er bijna! Het eindpunt van
onze vormselexpeditie is in zicht.
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We steken de Lindelaan over en gaan de Kasteelstraat in.
Loop veder tot we opnieuw in de Avelgemstraat komen.
Links zien we de Sint.-Amanduskerk al opnieuw liggen.

g9 Eindpunt: Sint-Amanduskerk

Vormeling:

Lieve ouders, meter en peter,

[Jouw broer(s) en zus(sen) mag je hier met hun naam aanspreken!]

we zijn aan het einde van onze tocht vandaag. Dank je wel om met mij mee te stappen!
Hopelijk heeft de vormselexpeditie jou deugd gedaan?

Kom, we gaan nog iets eten én drinken in de kerk!
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