
Gezinsviering 12 oktober 2025 

Evangelie: Lc 10,25-37  (De Barmhartige Samaritaan) 

1. Naar welke evangelist hebben we vandaag geluisterd?  
a. Het evangelie van Jezus Christus volgens…..? Lucas 
b. Wat is een ander woord voor ‘evangelie’? Hoopvol nieuws 

2. In het evangelie is er sprake van een geleerde, iemand die alles wist. 
Waarover wist die geleerde alles?  De Wet, en over hoe je moest leven 

3. Hoe sprak die geleerde Jezus aan? Welke titel gebruikte hij? Meester 
4. Wat vroeg die geleerde aan Jezus? Wat moet ik doen om gelukkig te 

worden? 
5. Maar Jezus stelt een wedervraag, zelfs 2 wedervragen. Welke 2? 

a. Wat staat er in de wet? 
b. Wat zijn de regels volgens jou? 

6. En welk zijn die twee regels? 
God graag zien, je naaste graag zien en jezelf graag zien 

7. Wat vroeg de geleerde dan nog? Wie is nu eigenlijk mijn naaste? 
8. Welk verhaal verteld Jezus dan? De barmhartige Samaritaan 

a. In dat verhaal is er iemand op reis. Van waar naar waar?  
Van Jeruzalem naar Jericho 

b. Die ‘iemand’ viel in de handen van rovers en mishandelden hem 
Hoeveel mensen kwamen er toen voorbij die gewonde? 
Drie. Een priester, een tempeldienaar en een Samaritaan 

c. Enkel de Samaritaan had medelijden. Wat deed de Samaritaan 
toen? 

i. Goot olie en wijn op de wonden en deed er doeken 
rond 

ii. Bracht hem naar een herberg 
iii. Betaalde de herbergier 
iv. Vroeg de herbergier om goed voor die man te zorgen 

d. Daarna vroeg Jezus iets aan de geleerde. Wat vroeg Jezus juist? 
Wie is volgens u de naaste geweest van die arme man? 

e. Wat antwoordde toen de geleerde? Die naaste was….? 
De Samaritaan 

f. En wat zei Jezus toen als laatste tegen die geleerde?  
Nu moet je doen zoals die Samaritaan 
 

9. Laatste vraag: wie zou die ‘iemand’ kunnen zijn? 


